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INTREDE IN DE KERK
Pastoor: Met de dauw van zijn genade die jullie bij het doopsel hebben
ontvangen, moge God jullie zegenen, vandaag en alle dagen, tot in
eeuwigheid.
Allen: Amen.

F. Mendelssohn, A Midsummer Night's Dream Op. 61

WOORD VAN WELKOM

Pastoor B.H.M. Reerink

Pastoor: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Allen: Amen.

Pastoor: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van der Heer Jezus
Christus.
Allen: En met uw geest.
GEBED OM VERGEVING
W.A. Mozart, Kyrie (Missa Brevis KV 65)
Kyrie Eleison (2x) - Heer ontferm U over ons.
Christe Eleison (2x) - Christus ontferm U over ons.

Kyrie Eleison (2x) - Heer ontferm U over ons.

W.A. Mozart, Gloria (Missa Brevis KV 65)



OPENINGSGEBED

Pastoor: God, onze Vader, vol vreugde zijn wij hier samengekomen voor de
huwelijkssluiting van Alice en Dave. Voor Uw altaar gaan zij elkaar trouw
beloven en zij willen het huwelijksverbond aangaan dat Gij vanaf het begin
van de schepping hebt geheiligd. Zo worden zij één vlees, door U
geschapen: mannelijk en vrouwelijk. Wij bidden tot U: wees in dit uur hier
aanwezig, wees in hun leven aanwezig, ook wanneer zij U mochten
vergeten—uw trouw is sterker dan de dood—beveilig hen wanneer zij zich
voor valse keuze gesteld zien, schenk hun standvastigheid en vertrouwen
in elkaar. Dat vragen wij U door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die
met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de
eeuwen der eeuwen.

Allen: Amen.

DIENST VAN HET WOORD

EERSTE LEZING
1 Korintiérs 13: De eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van
Korinthe
Door Mathilda von Preussen

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen—had ik de liefde
niet, zou ik niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al
bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen—had ik
de liefde niet, dan zou ik niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat
ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf mijn lichaam prijs en kon ik

daar trots op zijn—had ik de liefde niet, dan zou het mij niet baten.



De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen
ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet
zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze
verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.

Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

De liefde zal nooit vergaan. Profetieeén zullen verdwijnen, klanktaal zal
verstommen, kennis verloren gaan—want ons kennen schiet tekort en ons
profeteren is beperkt. Waneer het volmaakte komt zal wat beperkt is
verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als
een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het
kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel,
maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen beperkt, maar straks
zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en

liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

W.A. Mozart, Ave Verum

TWEEDE LEZING
Us Two, A A Milne
Door Isabel Wauchope

Waar ik ook ben, er is altijd Pooh
Er is altijd Pooh en ik.
Wat ik ook doe, wil hij ook doen,
"Waar ga je vandaag heen?" zegt Pooh:
'‘Nou, dat is heel vreemd, want daar ging ik ook heen.
Laten we samen gaan’, zegt Pooh, zegt hij.
"Laten we samen gaan", zegt Pooh.



"Wat is twee keer elf?" Zei ik tegen Pooh.
(“Twee keer wat?” zei Pooh tegen Mij.)
"Ik denk dat het tweeéntwintig moet zijn."
“Precies wat ik zelf denk,” zei Pooh.
“Het was geen gemakkelijke som om te doen,
Maar dat is wat het is, zei Pooh, zei hij.
‘Dat is het, zei Pooh.

“Laten we draken gaan zoeken,” zei ik tegen Pooh.
"Ja, laten we dat doen," zei Pooh tegen Mij.
We staken de rivier over en vonden er een paar-
"Ja, dat zijn inderdaad draken," zei Pooh.
“Zodra ik hun snavels zag, wist ik het.

Dat zijn ze, 'zei Pooh, zei hij.

‘Dat zijn ze, zei Pooh.

‘Laten we de draken bang maken, zei ik tegen Pooh.
"Dat klopt," zei Pooh tegen Mij.
"Ik ben niet bang," zei ik tegen Pooh,
En ik hield zijn poot vast en ik riep "Shoo!

Dwaze oude draken!”- en ze vlogen weg.

"Ik was niet bang," zei Pooh, zei hij,

"Ik ben nooit bang met jou."

Dus waar ik ook ben, er is altijd Pooh
Er is altijd Pooh en ik.
"Wat zou ik doen?" Zei ik tegen Pooh,
“Als jij er niet was geweest,” en Pooh zei: “Klopt,
Het is niet leuk voor Eén, maar Twee,

Die kunnen bij elkaar blijven, zegt Pooh, zegt hij.

"Zo is het", zegt Pooh.



DERDE LEZING
Sonnet XVII, Pablo Neruda
Door Per Vissers

Ik hou niet van jou alsof je een roos van zout was, topaas,
of een pijl van anjers dat het vuur verspreidt:
Ik hou van jou zoals men van bepaalde obscure dingen houdt,

in het geheim, tussen de schaduw en de ziel.

Ik hou van jou als de plant die niet bloeit maar
het licht van die bloemen draagt, verborgen, in zichzelf,
en dankzij jouw liefde leeft de heerlijke geur dat van de aarde

opstijgt lichtelijk in mijn lichaam.

Ik hou van jou zonder te weten hoe, of wanneer, of waar vandaan,
ik hou direct van jou zonder problemen of trots:
ik hou zo van jou omdat ik geen andere manier weet
om lief te hebben,
behalve in deze vorm waarin zowel jij als ik,
niet zo dichtbij zijn dat jouw hand op mijn borst de mijne is,

niet zo dichtbij zijn dat je ogen sluiten met mijn dromen.

HET EVANGELIE
Het Evangelie van Matteis, 5, 13 - 16
Door Pastoor B.H.M. Reerink

Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waar mee
zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen
en door de mensen vertrapt te worden.

Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze

boven op een berg ligt!



Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te
zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor
allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de

mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in
de hemel is.

PREEK
Pastoor B.H.M. Reerink

HUWELIJKSSLUITING

A.L. Vivaldi, Gloria In Excelsis Deo

VOORBEDEN
Pastoor: Laten we bidden voor deze pasgehuwden, voor alle gehuwden en

ongehuwden, voor hun noden en verlangens.

Gebed 1: Laat ons bidden voor Alice en Dave en hun recente verbinding
aan het sacrament van het huwelijk. Mogen zij hun liefde voor elkaar altijd
koesteren en elkaar beschermen en liefhebben voor heel hun leven. Laat
ons bidden:

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Gebed 2: Bidden wij voor onze ouders die ons groot hebben gebracht
evenals de familie’s die ons liefhebben en vragen de Heer over hun te
waken tot in het einde der dagen. Laat ons bidden:

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Gebed 3: Bidden wij voor de vriendschappen die wij hebben en vragen de

Heer om ons te ondersteunen in het koesteren van deze verbintenissen.
Ook vragen wij de Heer om over onze vrienden, die zowel ver als dichtbij
zijn, te waken en hun te ondersteunen in tijden van nood. Laat ons bidden:

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.



Gebed 4: Bidden wij voor onze huidige wereld. Dat overal vrede mag zijn
en dat iedereen God’s liefde mag ervaren. Dat in moeilijke tijden God’s
liefde een baken van hoop mag zijn. Laat ons bidden:

Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

EUCHARISTIEVIERING
Pastoor: De Heer zal bij u zijn.
Allen: De Heer zal u bewaren.

Pastoor: Verheft uw hart.

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Pastoor: Brengen wij dank aan de Heer onze God

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

W.A. Mozart, Sanctus (Missa Brevis KV 65)

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

ONZE VADER
Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons
gegeven heeft:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef onze schulden,
Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
En breng ons niet in beproeving,

Maar verlos ons van het kwade.



GEBED OM VREDE
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat Ik u,
mijn vrede geef Ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van Uw
kerk; vervul Uw belofte: geef vrede in Uw naam en maak ons één. Gij, die
leeft in eeuwigheid. Amen.
Pastoor: De vrede des Heren zij altijd met u.
Allen: En met uw geest.

BREKEN VAN HET BROOD

W.A. Mozart, Agnus Dei (Missa Brevis KV 65)

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
Pastoor: Zalig zij, die genodigd aan de maaltijd des Heren. Zie, het Lam
Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spree ken ik
zal gezond worden.
Mendelssohn, Verleih Uns Frieden
MARIA OPDRACHT

Alice en Dave brengen een groet aan Maria.

G.R. Caccini, Ave Maria



SLOTGEBED
Pastoor: Als mensen elkaar bevestigen, goede God, en ja-woorden van
vrede en liefde spreken, als mensen elkaars geluk en vrijheid koesteren,
wordt uw menslievendheid hartverwarmend onder ons zichtbaar. Wij
danken U voor alle liefde die Gij ooit in mensen hebt uitgezaaid. Laat
haar tot ontplooiing komen in Alice en Dave en in ons allen die hun
vrienden willen zijn. Vandaag en morgen en alle dagen, tot in uw
eewigheid.
Allen: Amen.

ZEGEN
Pastoor: De heer zij met u.

Allen: En met uw geest.

Pastoor: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Allen: Amen.

Pastoor: Gaat allen heen in vrede:
Allen: Wij danken God.

G.F. Handel, Hallelujah

Met dank aan onze geweldige ouders, Elvira and Matthew
Wauchope, Anita Klasens and Harold Zandvliet, voor al hun
liefde en constante steun.



Wordt vervolgd...

Love Always,
Alice & Dave
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